
Een bloem nog in de knop gebroken

Een nog onbeschreven blad

Een lief klein meisje dat in het leven

Geen kansen heeft gehad

Als een klein wit wolkje

Gedreven door de wind

Kwam je even bij ons

Even was je ons kind

Hier valt niets te begrijpen

Geen antwoord op het waarom

Een kindje dat zo welkom was

En toch niet blijven kon

Ons leven gaat weer verder

Met in ons hart de stille pijn

Omdat jouw leven hier op aarde

Niet heeft mogen zijn

Eén dag maar, en toch voor altijd

Roos Van Becelaere
Op 30/01/2019 geboren en overleden

in het UZ Gasthuisberg te Leuven

Dochtertje van Gerry Van Becelaere en Gwenn Lismont

Zusje van Bavo Van Becelaere
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